
SLB Pitch tekst 
 

Ik ben Lucia Everts en woon in Uffelte. Ik ben mijn hele leven 
opgegroeid in Havelte en woon nu een jaar in Uffelte met mijn zus en 
ouders.  
 
 
Toen ik een klein meisje was heb ik altijd geturnd. Ik ben hier na een 
paar jaar mee gestopt, omdat ik geen plezier meer had door mijn 
docent. Ik kreeg ook een chronische blessure aan mijn arm, waardoor 
ik altijd moet sporten met een brace om zoals te zien is. Ik ben toen 
gaan korfballen, waar ik net mee ben gestopt. Ik ben nu een aantal 
keer gaan mountainbiken en daar wil ik door mee gaan. Ik ben ook op 
mountainbikekamp geweest. Verder ben ik niet helemaal gestopt met 
korfbal, want ik geen de C’tjes nog trainen op de donderdag. 
 
 
 
 
Ik vind het erg leuk om dingen te regelen. Zo heb ik het afgelopen jaar 
de klassenkleding geregeld, in het circus had ik een grote rol in de 
organisatie, ik heb wel eens met dingen voor bij de korfbalclub. 
 
 
 
 
 
 
Ik ben wel een erge druktemaker. Als ik veel dingen 
tegelijkertijd moet doen, raak ik snel in de stress. Dit is 
meestal onnodig omdat ik wel eens beren zie op de weg 
die er niet zijn. Hierdoor ben ik wel eens te veel met 
school bezig dan met leuke dingen doen. Ik verwacht ook 
dat dit jaar erg druk gaat worden, dus ik moet even kijken of ik mijzelf 
onder controle houdt.  Dit komt ook omdat ik erg doelgericht ben. Ik 

wil er graag het beste van maken, maar door de stress vallen mijn prestaties wel eens tegen.  
 

Ik vind het erg leuk om mensen te helpen. Zo heb ik ook zwarte piet 
gespeeld met sinterklaas hier op school. Ik ben 
ook zwarte piet een paar jaar geweest bij de 
korfbalclub. Ook kunnen mijn vrienden erg goed 
op mij bouwen en mij vertrouwen. Ik vind het 
ook heerlijk om even wat te gaan drinken of eten 
met mijn vrienden.  
 
 

 



 
 

Deze quote spreekt voor zich. Dit blijft altijd een quote voor mij.   
 
 
 
 
 
 

Ik heb ook een droom. Ik wil 
later erg graag een evenement 
organiseren waarbij alleen de 
beste mensen komen van elk 
land. Dit bedoel ik niet als een 

WK. Het lijkt mij ontzettend gaaf om een hele grote zware 
survivalrun neer te zetten..  
 

Ik ben klaar voor aankomend jaar! 
En dit is ook mijn motto als ik even geen zin ergens in heb, maar ik het 
wel moet doen. 


